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Ze dachten: Die is kierewiet, 
want wat hij zegt dat kan toch niet?! 
Hij zegt dat alles overstroomt.  
Ach, hij heeft gewoon heel eng gedroomd. 
Nu bouwt hij dus een grote ark, 
dat wordt een soort safaripark. 
Er is duidelijk wat mis gegaan: 
hij heeft mega in de zon gestaan. 
 
Noach, ach, 
luister nou eens goed 
door een zonnesteek 
weet je niet meer wat je doet. 
Noach, ach, 
doe toch niet zo raar 
want er komt geen vloed, 
in geen honderdduizend jaar. 
Die boot is echt een flop, 
hou ermee op! 
  
Herken jij iets in dit verhaal? 
Vindt iemand jou ook niet normaal 
omdat jij in een God gelooft 
die ons eeuwig leven heeft beloofd? 
Nou, trekt je er maar niks van aan, 
blijf stevig in je schoenen staan. 
Denk aan Noach die, net als jij, 
ook werd uitgelachen toen men zei: 
 
Noach, ach ... 
  
Tenslotte kwam het water echt, 
zoals God het had gezegd, 
want wat Hij zegt is altijd waar 
ook al lijkt het ongelooflijk raar.  
Dus wees maar niet bezorgd of bang, 
al duurt het af en toe wat lang. 
Want wie volhoudt tot aan het eind 
die zal voor altijd veilig zijn, 
die zal voor altijd veilig zijn. 
 


