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Niets in de hemel 
of hier op aarde, 
geen engl’en of mensen, 
ver of dichtbij, 
geen hoogte of diepte, 
leven of dood, 
nee, er is niets wat mij kan scheiden van Gods liefde voor mij. 
 
Er is niets wat mij kan scheiden van zijn liefde voor mij. 
Er is niets wat mij kan scheiden van zijn liefde voor mij. 
 
Want God is voor mij, 
dit is mijn houvast, 
al zullen er velen 
tegen mij zijn. 
Bedreiging of boosheid, 
afkeur of haat, 
nee, er is niets wat mij kan scheiden van Gods liefde voor mij. 
 
Er is niets wat mij kan scheiden van zijn liefde voor mij. 
Er is niets wat mij kan scheiden van zijn liefde voor mij. 
Er is niets wat mij kan scheiden van zijn liefde voor mij. 
Er is niets wat mij kan scheiden van zijn liefde voor mij. 
 
Bridge: 
Wie mij ook aanklaagt, Jezus staat mij bij. 
Door zijn dood en opstanding spreekt God mij vrij. 
Wie mij ook aanklaagt, Jezus staat mij bij. 
Door zijn dood en opstanding spreekt God mij vrij. 
 
Refrein 2: 
Niets, nee niets, kan mij scheiden van Gods liefde, 
niets, nee niets kan mij roven uit zijn hand. 
Niets, nee niets, kan mij scheiden van Gods liefde, 
niets, nee niets kan mij roven uit zijn hand. 
 
Canon: 
Er is niets wat mij kan scheiden van zijn liefde voor mij. 
Er is niets wat mij kan scheiden van zijn liefde voor mij. 
Er is niets wat mij kan scheiden van zijn liefde voor mij. 
Er is niets wat mij kan scheiden van zijn liefde voor mij. 
 
Er is niets wat mij kan scheiden van zijn liefde voor mij. 
 


