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Heer, U bent mijn licht en redding 
en U bent mijn levenskracht. 
Waarom zou ik dan nog bang zijn 
voor het donker van de nacht? 
Want als U mij met ontferming 
in uw vaderarmen sluit, 
geeft U mij weer rust en vrede, 
tilt mij boven alles uit. 
 
Daarom wil ik voor U zingen, 
ook als zorgen mij omringen. 
En met vreugde voor U juichen, 
in aanbidding voor U buigen. 
U geeft mij weer nieuwe kracht   
als ik rustig op U wacht. 
 
Heer, slechts één ding wil ik vragen:   
of ik bij U wonen mag? 
Zodat ik uw liefde zien kan, 
U ontmoeten, elke dag. 
Wanneer er dan onheil nadert 
ben ik veilig bij U thuis. 
U beschut en U beschermt mij 
en verbergt mij in uw huis. 
 
Daarom wil ik voor U zingen … 
 
Heer, U laat zich altijd vinden,    
als ik roep, U antwoordt mij 
en U zult mij nooit verlaten, 
U bent altijd heel dichtbij.   
Zelfs als anderen mij verwerpen 
en ik nergens liefde vind, 
al verlaten mij mijn ouders, 
U aanvaardt mij als uw kind. 
 
Daarom wil ik voor U zingen … 


