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Wij zijn allemaal verschillend 
en toch zijn wij één lichaam.  
Allemaal verschillend 
maar we horen bij elkaar. 
Wij zijn allemaal verschillend 
en toch zijn wij één lichaam.  
Allemaal verschillend 
maar we horen bij elkaar. 
 
Een oog denkt niet: Ik zie het niet zitten, 
want ik ben geen oor, dus hoor ik er niet bij. 
En je hoort een oor ook niet zeggen:  
Omdat ik geen oog ben, ziet niemand iets in mij. 
 
Wij zijn allemaal verschillend … 
 
Stel: je billen willen geen handen, 
maar dan krijgt je bips opeens enorme jeuk. 
Dat is nu dus super onhandig, 
want je kunt niet krabben en dat is echt niet leuk. 
 
Wij zijn allemaal verschillend … 
 
Je lijf is echt bijzonder ontworpen: 
alles heeft een taak, ieder lichaamsdeel.  
Armen, benen, handen en voeten, 
niks precies hetzelfde, maar samen één geheel. 
 
Bridge: 
Zo zijn wij het lichaam van Jezus, 
verbonden met elkaar, dat noem je nou de kerk. 
Iedereen belangrijk en nodig.  
En samen in Gods liefde gaan we aan het werk. 
 
Wij zijn allemaal verschillend 
en toch zijn wij één lichaam.  
Allemaal verschillend 
maar we horen bij elkaar. 
Wij zijn allemaal verschillend 
en toch zijn wij één lichaam.  
Allemaal verschillend, 
allemaal verschillend, 
allemaal verschillend, 
maar we horen bij elkaar. 
 


