
Morgen 
 
Morgen kan het anders wezen, 
anders dan je had gepland. 
De toekomst kun je nergens lezen, 
niemand die de toekomst kent. 
  
Morgen kan er veel verand’ren,  
dingen die je denkt of doet.   
Wat zal er strakjes gaan gebeuren?   
Wat komt er uit de hoge hoed? 
  
Maar die hele lange, lange reis  
ga Ik mee met jou, ga Ik mee met jou.  
En al raak je heftig van de wijs, 
Ik wil bij je zijn omdat ik van je hou,    
Ik wil bij je zijn omdat ik van je hou. 
  
Wat er komt houdt niemand tegen, 
dat zal altijd wel zo zijn. 
Meestal komt er na de regen 
ook gewoon weer zonneschijn. 
  
Kind’ren durf je droom te dromen, 
zelfs al heb je tegenspoed. 
En bij alles wat gaat komen: 
Strijd de strijd, houd goede moed. 
  
Maar die hele lange, lange reis  
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