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Het is mijn verlangen  
vrij te zijn in U 
maar ik raak de weg vaak kwijt 
want ik zit gevangen  
in mijn eigen ik 
en mijn eigen zekerheid 
 
Hier ben ik, leid mij Heer 
op uw weg, telkens weer  
zodat ik meer en meer 
vrij kan zijn 
 
 Ik laat het los 
 ik laat het gaan 
 en geef me over in vertrouwen  
 omdat ik weet  
 dat U mij draagt 
 op uw eeuwige vleugels 
 Ik laat het los 
 ik laat het gaan 
 en laat me vallen in geloof 
 zodat ik leef 
 en dat ik zweef 
 op de wind van uw liefde 
 en vrij kan zijn 
 
Het is telkens kiezen 
verleiding te weerstaan 
er is zoveel zwaartekracht 
Ik wil niet verliezen  
maar ben vaak te zwak 
al vecht ik terug uit alle macht 
 
Neem mijn angst en mijn strijd 
schuldgevoel, zelfverwijt 
zodat ik voor altijd  
vrij kan zijn 
 
Neem mij, breek mij, kneed mij, vorm mij       
Reinig, louter en vergeef mij      
vang mij, steun mij, draag mij, til mij  
hoger, hoger  
 


