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Samen door het leven, 
en sinds het begin 
met elkaar verbonden, 
verweven binnenin. 
Er ging in alle jaren  
geen moment voorbij 
dat wij niet samen waren, 
ik en jij. 
 
We klommen in de bomen, 
we renden op het plein, 
we dansten in de plassen 
en speelden met de trein. 
We plukten alle dagen, 
zorgeloos en vrij. 
We droomden altijd samen, 
ik en jij. 
 
We hadden niks te kiezen, 
het ging zoals het ging. 
Eén van hart en ziel 
deden wij ons ding. 
We leefden het leven 
altijd zij aan zij. 
Niets kon ons scheiden. 
 
Brug 
Ik en jij. 
We zongen op de straat, 
gingen op de stoelen staan. 
Ik en jij. 
Wat een ander van ons vond, 
daar trokken wij ons niks van aan. 
Ik en jij. 
Want wij deden al die dingen 
zonder schaamte, zonder schroom. 
Ik en jij. 
Volledig onbevangen, 
voor ons was het heel gewoon. 
 
Waar ben je nou gebleven? 
‘k Ben jou al heel lang kwijt. 
Onderweg verloren, 
en tot mijn grote spijt  
kan ik je niet meer vinden. 
Of ben je heel dichtbij? 
Ik zal je blijven zoeken, 
kind in mij. 


